
Latijnse domino   

Je kent meer Latijn dan je denkt! In het Nederlands, Frans en in het Engels zijn er heel wat 

woorden die ontstaan zijn uit het Latijn.  Het studeren van Latijn is dus ook goed voor de 

kennis van onze moderne talen. 

Druk deze pagina’s af, knip de dominoblokjes uit en meng ze onder elkaar. Maak daarna de 

dominoslang door telkens een Nederlands woord aan een Latijns woord te leggen.  

Tip: Als je de Latijnse woorden leest denk er dan aan dat de Romeinen de letter u als oe 

uitspraken, de letter c als een  k en de letter v als w. 

Heel veel plezier en succes!  

Onderstaand voorbeeldje toont hoe je van start moet gaan. Ga jij verder? 
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